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Herman van Veen - Opzij 

Opzij, opzij, opzij, 

maak plaats, maak plaats, maak plaats, 

Ik heb ongelofelijke haast. 

Opzij, opzij, opzij, 

want ik ben haast te laat, 

Ik heb maar een paar minuten tijd. 

 

Ik moet rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en 

weer doorgaan. 

Ik kan nu niet blijven, ik kan nu niet langer blijven 

staan. 

 

Een andere keer misschien 

dan blijf ik wel staan 

en kan dan misschien als het echt moet, 

wat over koetjes, kindren en de mannen praten, 

nou dag tot ziens, adieu het gaat je goed. 

 

Ik moet rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en 

weer doorgaan. 

Ik kan nu niet blijven, ik kan nu niet langer blijven 



staan. 

 

Opzij, opzij, opzij, 

maak plaats, maak plaats, maak plaats, 

Ik heb ongelofelijke haast. 

Opzij, opzij, opzij, 

want ik ben haast te laat, 

Ik heb maar een paar minuten tijd. 

 

 

Ik moet rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en 

weer doorgaan. 

Ik kan nu niet blijven, ik kan nu niet langer blijven 

staan. 

 

Een andere keer misschien 

dan blijf ik wel staan 

en kunnen dan misschien als het echt moet, 

wat over koetjes, kindren en de mannen praten, 

nou dag tot ziens, adieu het gaat je goed. 

 

Ik moet rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en 

weer doorgaan. 

Ik kan nu niet blijven, ik kan nu niet langer blijven 

staan. 

 

Opzij, opzij, opzij, 

maak plaats, maak plaats, maak plaats, 

Ik heb ongelofelijke haast. 

Opzij, opzij, opzij, 

want ik ben haast te laat, 

Ik heb maar een paar minuten tijd. 

 

Ik moet rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en 

weer doorgaan. 

Ik kan nu niet blijven, ik kan nu niet langer blijven 

staan. 

 

Een andere keer misschien 

dan blijf ik wel even staan 

en kunnen dan misschien als het echt moet, 

wat over koetjes, kindren en de mannen praten, 

nou dag tot ziens, adieu het gaat je goed. 



 

 

 

 

VOF de Kunst – Een kopje koffie 

 

Ik sta op... 

Nog niet wakker... 

Ik wankel door het huis als een stakker... 

Maar ondanks alles haal ik men doel... 

Op het gevoel. 

 

Ja ik ben... 

Een gebruiker... 

Het pure spul dus zonder de suiker... 

Ik giet het zwarte goud in een kop... 

En ik leef weer op. 

Één kopje koffie! 

 

En de markt... 

Wordt stabieler... 

De grote winkels werken als dealer... 

Een Angolees of Braziliaan .. 

Levert het aan. 

 

Het bevat... 

Cafeïne... 

Ik loop erop al was het benzine... 

Expresso supra altijd loodvrij... 

Dus doet u mij. 

Één kopje koffie, één kopje koffie! 

 

Over de verzuiling heen... 

Is er troost voor iedereen... 

In de uren van nood en ontbering... 

Neem der nog één. 

Één kopje koffie, één kopje koffie! 

Één kopje koffie, één kopje koffie!  Al die lui op kantoren... 

Je mag ze in principe niet storen... 

Maar als de koffiejuffrouw het wil... 

Ligt alles stil. 

 

En de school... 



De fabrieken... 

De universiteit, de klinieken... 

Al die tenten drijven volop... 

Steeds weer op... 

Één kopje koffie, één kopje koffie! 

 

Één kopje koffie! 

Sterke drank... 

Sigaretten... 

We slippen langzaam dicht en vervetten... 

Met al die luxe gaan we kapot ... 

Aan ons genot. 

 

Maar ik hou van beschaving... 

Ik wil een keurig nette verslaving... 

Na al die jaren weet ik het wel... 

En ik bestel. 

Één kopje koffie, één kopje koffie! 

 

Ik ben een gebruiker (één kopje koffie) 

Zonder de suiker (één kopje koffie) 

Één één kopje koffie (één kopje koffie) 

Ik ben een gebruiker (één kopje koffie) 

Zonder de suiker (één kopje koffie) 

Ik ben een gebruiker (één kopje koffie) 

Één kopje koffie (één kopje koffie)  

 

 

 

André van Duin – Als de zon schijnt  

als ie boven aan de hemel staat is 't net of alles beter gaat  

alles ziet er anders uit als de zon schijnt  

iedereen komt uit z'n winterslaap door die mooie rooie koperen knaap  

alles ziet er anders uit als de zon schijnt  

niemand is zich meer van kwaad bewust, alle narigheid wordt uitgeblust  

o wat is het leven fijn als de zon schijnt  

en de allergrootste pessimist wordt een veelgevraagde humorist  

o wat is het leven fijn als de zon schijnt  

 

heel de wereld is een bloemtapijt, en de buurvrouw een mooie meid  

alles ziet er anders uit als de zon schijnt  

zilveren vogels vliegen door de lucht, ieder drama wordt een dolle klucht  



alles ziet er anders uit als de zon schijnt  

alle ziekenhuizen raken leeg, en de bakkersvrouw rolt door het deeg  

o wat is het leven fijn als de zon schijnt  

ja, de wereld krijgt een nieuwe kleur, overal hangt zo'n zalig, zoete geur  

o wat is het leven fijn als de zon schijnt  

 

o wat is het leven fijn als de zon schijnt  

en terrasjes zitten overvol, alle mensen raken uit hun bol  

o wat is het leven fijn in de zon  

als de zon er toch niet was geweest was er nooit een reden voor een feest  

o wat is het leven fijn als de zon schijnt 

 
Guus Meeuwis – Tranen gelachen  
 

De regen verpest een middag in maart, 

Tenminste dat had ze gedacht. 

Maar ik heb in mijn hoofd nog wat zonlicht bewaard,  

Dus ik ben de laatste die lacht. 

 

Met zonder jas stap ik naar buiten. 

Begin ik mijn tocht vol goeie moed. 

Ik moet me inhouden niet te gaan fluiten. 

Zo loop ik de zon tegemoet. 

 

Vandaag zie ik m'n vrienden van vroeger. 

Gewoon om te zien of er ergens iets zit. 

Van die jongens in ons die nergens om vroegen. 

Die niet wilde weten wat zwart was of wit. 

 

Ik heb tranen gelachen onnozel gedaan, 

En tenslotte tevreden.. het licht uitgedaan. 

 

Ik word begroet met een klap op m'n schouder. 

Hoe is het met jou eerst grap eerste glas. 

Hier in dit licht zijn we nauwelijks ouder. 

Even een stilte dan lachen we pas. 

 

Eén voor één druppelt het binnen. 

De mannen van toen veranderen nooit. 

Maar toch is er nog zoveel nieuws te verzinnen. 

De mannen van toen veranderen nooit. 

 



Ik heb tranen gelachen onnozel gedaan, 

En tenslotte tevreden.. het licht uitgedaan. 

 

De sterren voorspellen een ochtend in maart die fluistert de Lente begint 

En ik kan hier op dit uur geen taxi meer krijgen. 

Maar dat maakt me niet uit, de Lente begint. 

 

Ik heb tranen gelachen onnozel gedaan 

En tenslotte tevreden.. het licht uitgedaan. 

Ik heb tranen gelachen onnozel gedaan 

En tenslotte tevreden.. het licht uitgedaan. 

Het licht uitgedaan.. 

 

André van Duin – Er staat een paard in de 

gang  

Er staat een paard in de gang, ja ja een paard in de gang 

O o een paard in de gang bij buurvrouw Jansen 

Er staat een paard in de gang, ja ja een paard in de gang 

O o een paard in de gang, een paard en staart 

(daar gaan we met het couplet hè) 

Er werd gewoon gebeld dus zij deed open heel bedaard 

Nog geen seconde later was haar gang gevuld met paard 

Er staat een paard in de gang, (daar staat ie) ja ja een paard in de gang 

(O o) O o een paard in de gang (bij buurvrouw Jansen) bij buurvrouw Jansen 

Er staat een paard in de gang, (ja ja) ja ja een paard in de gang 

(O o) O o een paard in de gang, (een paard en staart) een paard en staart 

(Ja daar kom ik hoor, met een mededeling) 

Dat paard staat zo te grazen, ach het eet van alles wat. 

Er zit totaal geen haar meer op m’n buurvrouws kokosmat. 

Er staat een paard in de gang, (wat staat daar nou in de gang?) ja ja een paard in de gang 

(er staat een paard in de gang?) O o een paard in de gang (hoe komt dat nou in de gang?) 

bij buurvrouw Jansen 

Er staat een paard in de gang, (dat heb ik nog nooit gezien) ja ja een paard in de gang 



(je weet niet wat je ziet) O o een paard in de gang, (een paard en staart) een paard en 

staart 

(Nou goed opletten, wat nou komt is belangrijk, hoor) 

Heeft u misschien de ruimte voor een paard, twee meter lang. 

U kunt ‘m komen halen bij m’n buurvrouw uit de gang. 

Er staat een paard in de gang (hij staat er nog steeds), ja ja een paard in de gang 

(O o) O o een paard in de gang (zo’n knol) bij buurvrouw Jansen 

Er staat een paard in de gang, (daar gaan we hoor, O o) ja ja ( o ik dacht ja ja) een paard in 

de gang 

(ja ja) O o (ik dacht O o) een paard in de gang, een paard en staart 

 
 

 

Kinderen voor Kinderen– Op een 

onbewoond eiland  

op een onbewoond eiland 

loopt niemand voor je neus 

ja je voelt je d'r blij want 

lekker leven is de leus 

geen, pietsie pech want je hoeft er niets 

valt er niet van je fiets 

ligt op je luie haidewiets 

drinkt met je billen bloot 

melk uit een kokosnoot 

je wordt vanzelluf groot 

op een onbewoond eiland 

zijn alle dagen fijn 

op een onbewoond eiland 

daar zou ik willen zijn 

 

had vanmorgen al voor dag en dauw 

een punaise in m'n voet 

marmelade op m'n linkermouw 

ei te zacht, ik wor' nie goed 



en toen ik m'n fiets besteeg 

je raadt het reeds 

m'n beide banden lek en leeg 

en de tram 

die ik toen nam 

bleef steken in een steeg 

 

op een onbewoond eiland 

loopt niemand voor je neus 

ja je voelt je d'r blij want 

lekker leven is de leus 

geen, pietsie pech want je hoeft er niets 

valt er niet van je fiets 

ligt op je luie haidewiets 

drinkt met je billen bloot 

melk uit een kokosnoot 

 

 

 

je wordt vanzelluf groot 

op een onbewoond eiland 

zijn alle dagen fijn 

op een onbewoond eiland 

daar zou ik willen zijn 

 

moest vanmiddag bij de dokter zijn 

spuitje anti-griep gehaald 

nou die vogel dee me reuze pijn 

en natuurlijk brak de naald 

en toen ik douchen zou 

je raadt het reeds 

stond ik te krijsen van de kou 

nooit geluk 

de geyser stuk 

je weet al wat ik wou 

 

 

 

op een onbewoond eiland 

loopt niemand voor je neus 

ja je voelt je d'r blij want 

lekker leven is de leus 



geen, pietsie pech want je hoeft er niets 

valt er niet van je fiets 

ligt op je luie haidewiets 

drinkt met je billen bloot 

melk uit een kokosnoot 

 

je wordt vanzelluf groot 

op een onbewoond eiland 

zijn alle dagen fijn 

op een onbewoond eiland 

daar zou ik willen zijn 
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