
 
 

 
 

 

 

Beste cursisten en docenten, 

 

De vakantie is weer voorbij en we zijn weer gestart met het nieuwe schooljaar  

2025–2026. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. We laten een warme zomer achter ons 

en werken toe naar de herfst en de winter. Het nieuwe thema is dan ook 

HET HOGE NOORDEN 

Voor de snelle werkers onder jullie kan ik het 2de thema ook al verklappen. Dat wordt 

Wedergeboorte. Hier komen we in januari op terug. 

Wat verstaan we onder het Hoge Noorden? 

Dat is voor iedereen heel verschillend. Je kunt de Noordkaap al heel ver weg vinden 

maar iemand anders denkt misschien aan Friesland. In Rusland is het de naam voor 

de meest noordelijke, poolachtige gebieden. In Scandinavië heeft men het over de 

extreme klimaten en bijzondere natuur. Wat dachten jullie van IJsland met o.a. zijn 

mooie rotsformaties en gletsjers. In Groenland zien we in het hoge noorden ruige, 

ongerepte wildernis. Er is natuurlijk naast de natuur ook nog veel te vinden over de 

mensen en hun cultuur. Ik wil het hierbij laten en jullie zelf laten zoeken wat het meest 

bij je past. Zet dit om in een mooi werkstuk en wij maken er weer een mooie expositie 

van.  

De datum van de wisselweek zal ik zo spoedig mogelijk aan jullie doorgeven. 

Met dank voor de mooie foto’s aan Benjamin van der Spek, docent bij Toonbeeld. 

 

Namens de expositie werkgroep, 

Mientje de Fouw 


