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Guus Meeuwis – Het is een nacht 
Je vraagt of ik zin heb in een sigaret 
't is 2 uur 's nachts we liggen op bed 
in een hotel in een stad 
waar niemand ons hoort 
waar niemand ons kent 
en niemand ons stoort 
Op de vloer ligt een lege fles wijn 
en kledingstukken die van jou of mij kunnen zijn 
 
Een schemering 
de radio zacht 
en deze nacht heeft alles 
wat ik van een nacht verwacht 
 
Het is een nacht 
die je normaal alleen in films ziet 
het is een nacht 
die wordt bezongen in het mooiste lied 
het is een nacht 
waarvan ik dacht dat ik 'm nooit beleven zou 
maar vannacht beleef ik 'm 
met jou, oh 



 
Ik ben nog wakker en ik staar naar het plafond 
en ik denk aan hoe de dag lang geleden begon 
en zomaar er vandoor gaan met jou 
niet wetend waar de reis eindigen zou  nu lig ik hier in een wild vreemde stad 
en heb net de nacht van mijn leven gehad 
maar helaas er kom weer licht door de ramen 
hoewel voor ons de wereld vannacht heeft stil gestaan 
 
Het is een nacht 
die je normaal alleen in films ziet 
het is een nacht 
die wordt bezongen in het mooiste lied 
het is een nacht 
waarvan ik dacht dat ik 'm nooit beleven zou 
maar vannacht beleef ik 'm 
met jou, oh 
 
Maar een lied blijft slechts bij woorden 
een film is in scène gezet 
maar deze nacht met jou is levensecht 
Het is een nacht 
die je normaal alleen in films ziet 
het is een nacht 
die wordt bezongen in het mooiste lied 
het is een nacht 
waarvan ik dacht dat ik 'm nooit beleven zou 
maar vannacht beleef ik 'm 
met jou, oh 
 
Het is een nacht 
die je normaal alleen in films ziet 
het is een nacht 
die wordt bezongen in het mooiste lied 
het is een nacht 
waarvan ik dacht dat ik 'm nooit beleven zou 
maar vannacht beleef ik 'm 
met jou, oh 
 
En vannacht beleef ik 'm met jou 
en ik hou alleen nog maar van jou ohoho 
en ik hou alleen nog maar van jou  
 
 



 

Wim Sonneveld – Aan de Amsterdamse grachten 
Aan de Amsterdamse grachten  
Heb ik heel mijn hart voor altijd verpand  
Amsterdam vult mijn gedachten  
Als de mooiste stad in ons land  
 
Al die Amsterdamse mensen  
Al die lichtjes 's avonds laat op het plein  
Niemand kan zich beter wensen  
Dan een Amsterdammer te zijn  
 
Er staat een huis aan de gracht in oud Amsterdam  
Waar ik als jochie van acht bij grootmoeder kwam  
Nu zit een vreemde meneer in 't kamertje voor  
En ook die heerlijke zolder werd tot kantoor   
Alleen de bomen dromen hoog boven 't verkeer  
En over het water gaat er een bootje net als weleer  
 
Aan de Amsterdamse grachten  
Heb ik heel mijn hart voor altijd verpand  
Amsterdam vult mijn gedachten  
Als de mooiste stad in ons land  
 
Al die Amsterdamse mensen  
Al die lichtjes 's avonds laat op het plein  
Niemand kan zich beter wensen  
Dan een Amsterdammer te zijn  
 
Al die Amsterdamse mensen  
Al die lichtjes 's avonds laat op het plein  
Niemand kan zich beter wensen  
Dan een Amsterdammer te zijn  
 
 
 
 
 
 
 
 



Snollebollekes – Links rechts 
Welkom in de feesttent, doe maar lekker maf 
't Is jammer van de zolder, maar het dak dat gaat eraf 
Hakken, beuken, springen, de hut gaat uit z'n bol 
Allemaal van links naar rechts, de tent die wordt gemold 
Allemaal van links naar rechts, de tent die wordt gemold 
Allemaal van links naar rechts, de tent die wordt gemold 
 
Naar links 
Naar rechts 
 
Nog unne keer 
 
Naar links 
Naar rechts (zingen) 
 
Du-du-du-du-du-du, du-du-du-du-du 
Du-du-du-du-du-du, du-du-du-du-du-du  
Du-du-du-du-du-du, du-du-du-du-du 
Du-du-du-, du-du-du-du-, du-du-du-du-du-du  
 
Doen we nog een rondje? 
Gezellig 
 
 
 

Kinderen voor Kinderen – Op een onbewoond 
eiland 
Op een onbewoond eiland 
Loopt niemand voor je neus 
Ja je voelt je d'r blij want 
Lekker leven is de leus 
Geen pietsie pech want je hoeft er niets 
Valt er niet van je fiets 
Ligt op je luie haidewiets 
Drinkt met je billen bloot 
Melk uit een kokosnoot 
Je wordt vanzelf groot 



 
Op een onbewoond eiland 
Zijn alle dagen fijn 
Op een onbewoond eiland 
Daar zou ik willen zijn 
 
'k Had vanmorgen al voor dag en dauw 
Een punaise in m'n voet 
Marmelade op m'n linkermouw 
Ei te zacht, ik word niet goed 
 
En toen 'k m'n fiets besteeg 
Je raadt het reeds: 
M'n beide banden lek en leeg 
En de tram 
Die ik toen nam 
Bleef steken in de steeg 
 
Op een onbewoond eiland 
Loopt niemand voor je neus 
Ja je voelt je d'r blij want 
Lekker leven is de leus 
Geen pietsie pech want je hoeft er niets 
Valt er niet van je fiets 
Ligt op je luie haidewiets 
Drinkt met je billen bloot 
Melk uit een kokosnoot 
Je wordt vanzelf groot 
 
Op een onbewoond eiland 
Zijn alle dagen fijn 
Op een onbewoond eiland 
Daar zou ik willen zijn 
 
Moest vanmiddag bij de dokter zijn 
Spuitje anti-griep gehaald 
Nou die vogel deed me reuze pijn 
En natuurlijk brak de naald 
 
En toen ik douchen zou 
Je raadt het reeds: 
Stond ik te krijsen van de kou 



 
Nooit geluk 
De geiser stuk 
Je weet al wat ik wou... 
Op een onbewoond eiland 
Loopt niemand voor je neus 
Ja je voelt je d'r blij want 
Lekker leven is de leus 
Geen pietsie pech want je hoeft er niets 
Valt er niet van je fiets 
Ligt op je luie haidewiets 
Drinkt met je billen bloot 
Melk uit een kokosnoot 
Je wordt vanzelf groot 
 
Op een onbewoond eiland 
Zijn alle dagen fijn 
Op een onbewoond eiland 
Daar zou ik willen zijn 
 
 
 

Bløf – Hier aan de kust  
De zoute zee slaakt een diepe zilte zucht 
Boven het vlakke land trilt stil de warme lucht 
He, iemand slaat soms onverwacht maar zeker op de vlucht 
Alarmfase Twee is hier nauwelijks nog berucht 
Maar men weet het niet 
En zwijgt van wat men hoort en ziet 
 
Hier aan de kust, de Zeeuwse kust 
Waar de mensen onbewust 
Zin in mosselfeesten krijgen 
En van eten slechts nog zwijgen 
Als ze zat zijn en voldaan 
Dan weer rustig slapengaan 
 
Hier aan de kust, de Zeeuwse kust 
Waar eenieder onbewust 
In het Duits wordt aangesproken 
Waar de ketting is gebroken 



En alle schepen zijn verbrand 
Maar er is niets aan de hand 
 
Vlissingen ademt zwaar en moedeloos vannacht 
De haven is verlaten, want er is nog maar een vracht 
En die moet in het donker buitengaats worden gebracht 
Gedenk de goede tijden van zuiverheid en kracht 
Maar men weet het niet 
En zwijgt van wat men hoort en ziet 
 
Hier aan de kust, de Zeeuwse kust 
Waar de zomer onbewust met een rotgang wordt genoten 
En waar wild en onverdroten 
Iedereen zijn gang kan gaan 
Tot men zat is en voldaan 
Hier aan de kust, de Zeeuwse kust 
Waar de liefde van de lust 
Steeds maar weer zal gaan verliezen 
Omdat ze nooit kan kiezen 
Tussen goed en niet zo kwaad 
Maar dat is zoals het gaat 
Hier aan de kust 
 
 


