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Ramses Shaffy – We zullen doorgaan 

We zullen doorgaan, met de stootkracht van de milde kracht  

om door te gaan, in de sprakeloze nacht  

We zullen doorgaan  

We zullen doorgaan, tot we samen zijn  

 

We zullen doorgaan, met de wankelende zekerheid  

Om door te gaan, in een mateloze tijd  

We zullen doorgaan  

We zullen doorgaan tot we samen zijn  

 

We zullen doorgaan, met het zweet op ons gezicht  

Om alleen door te gaan, in een loopgraaf zonder licht  

We zullen doorgaan we zullen doorgaan, tot we samen zijn  

 

We zullen doorgaan, telkens als we stilstaan  

Om weer door te gaan, naakt in de orkaan  

We zullen doorgaan  

We zullen doorgaan, tot we samen zijn  

 

 



We zullen doorgaan, als niemand meer verwacht  

Dat we weer doorgaan, in een sprakeloze nacht  

We zullen doorgaan  

We zullen doorgaan, tot we samen zijn 

lalalalala 

 

 

 

Ramses Shaffy – Zing, vecht, huil, bid, 
lach, werk en bewonder  

Voor degene in een schuilhoek achter glas  

Voor degene met de dichtbeslagen ramen  

Voor degene die dacht dat-ie alleen was  

Moet nu weten, we zijn allemaal samen  

 

Voor degene met ‘t dichtgeslagen boek  

Voor degene met de snel vergeten namen  

Voor degene die ‘t vruchteloze zoeken  

Moet nu weten, we zijn allemaal samen  

 

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder  

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder  

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder  

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder  

Niet zonder ons  

 

Voor degene met de slapeloze nacht  

Voor degene die ‘t geluk niet kan beamen  

Voor degene die niets doet, die alleen maar wacht  

Moet nu weten, we zijn allemaal samen   

Voor degene met z’n mateloze trots  

In z’n risicoloze hoge toren  

Op z’n risicoloze hoge rots  

Moet nu weten, zo zijn we niet geboren 

 

 

 

  

 



Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder  

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder  

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder  

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder  

Niet zonder ons  

 

Voor degene met ‘t open gezicht  

Voor degene met ‘t naakte lichaam  

Voor degene in ‘t witte licht  

Voor degene die weet, we komen samen  

 

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder  

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder  

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder  

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder  

Niet zonder ons  

 

Niet zonder ons (15x) 

 

Ramses Shaffy– Sammy  

 

Sammy loop niet zo gebogen 

Denk je dat ze je niet mogen 

Waarom loop je zo gebogen 

Sammy met je ogen, Sammy, op de vlucht 

 

Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy 

Want daar is de blauwe lucht 

 

Sammy loop niet zo verlegen 

Zo verlegen door de regen 

Waarom loop je zo verlegen Sammy 

Door de stegen Sammy van de stad 

 

Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy 

Want dan word je lekker nat, Sammy 

 

Kromme kromme Sammy 

Dag Sammy, domme domme Sammy 

Kijkt niet om zich heen 

Doet alles alleen en vindt de wereld heel gemeen   

 

 



Sammy wil bij niemand horen 

Zich door niets laten verstoren 

Toch voelt hij zich soms verloren, Sammy 

Hoge toren, Sammy kan 't niet aan 

 

Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy 

Want daarboven lacht de maan 

 

Sammy wil met niemand praten 

Toch voelt hij zich soms verlaten 

Waarom voel je je verlaten, Sammy  

Op de straten Sammy van de stad 

 

Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy 

Want dan word je lekker nat, Sammy 

 

Kromme kromme Sammy 

Dag Sammy domme domme Sammy 

 

Kijkt niet om zich heen 

Doet alles alleen en vindt de wereld heel gemeen 

 

Sammy wil heus wel verand'ren 

Maar is zo bang voor de and'ren 

Waarom zou je niet verand'ren Sammy 

Want de and'ren Sammy zijn niet kwaad 

 

Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy 

Anders is het vast te laat 

 

Sammy loopt maar door de nachten 

Op een wondertje te wachten 

Wie zal dit voor jou verzachten Sammy 

Want jouw nachten Sammy zijn zo koud 

 

Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy 

Er is er een die van jou houdt  

 

 

 

 

 

 



Ramses Shaffy – Laat me  
 

Ik ben misschien te laat geboren, 

of in een land met ander licht. 

Ik voel me altijd wat verloren, 

al toont de spiegel mijn gezicht. 

Ik ken de kroegen, kathedralen, 

van Amsterdam tot aan Maastricht. 

Toch zal ik elke dag verdwalen, 

dat houdt de zaak in evenwicht. 

 

Laat me, laat me 

Laat me m'n eigen gang maar gaan. 

Laat me, laat me, 

Ik heb het altijd zo gedaan. 

 

Ik zal m'n vrienden niet vergeten, 

want wie me lief is, blijft me lief. 

En waar ze woonden moest ik weten, 

maar ik verloor hun laatste brief. 

Ik zal ze heus nog wel ontmoeten, 

misschien vandaag misschien over een jaar. 

Ik zal ze kussen en begroeten, 

komt vanzelf weer voor elkaar. 

 

Laat me, laat me 

Laat me m'n eigen gang maar gaan. 

Laat me, laat me, 

Ik heb het altijd zo gedaan.   

 

Ik ben gelukkig niet verankerd, 

soms woon ik hier, soms leef ik daar. 

Ik heb m'n leven niet verkankerd, 

Ik heb geen bezit en geen bezwaar. 

Ik hou van water en van aarde, 

ik hou van schamel en van duur. 

Er is geen stuiver die ik spaarde, 

ik leef gewoon van uur tot uur. 

 

Laat me, laat me 

Laat me m'n eigen gang maar gaan. 

Laat me, laat me, 

Ik heb het altijd zo gedaan. 



Ik zal ook heus een keertje sterven, 

daar kom ik echt niet onderuit. 

Ik laat m'n liedjes nou maar zwerven, 

en verder zoek je het maar uit. 

Voorlopig blijf ik nog jouw zanger, 

jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. 

Ik blijf nog lang en liefst nog langer, 

Maar laat me blijven wie ik ben. 

 

Laat me, laat me 

Laat me m'n eigen gang maar gaan. 

Laat me, laat me, 

Ik heb het altijd zo gedaan. 

 

Laat me, laat me 

Laat me m'n eigen gang maar gaan. 

Laat me, laat me, 

Ik heb het altijd zo gedaan.  

 

 

Ramses Shaffy – Zonder bagage 

De wereld heeft mij failliet verklaard 

Ik heb me nog nooit zo goed 

En licht gevoeld als nu 

Ik heb me nog nooit zo schoon 

En bevrijd gevoeld als nu 

 

Weg met de kroegen weg gezuip 

Weg zijn de katers dronken flaters 

Glazige morgens en de zorgens 

Niet te betalen 

 

De wereld heeft mij failliet verklaard 

Het is een verbazingwekkend lot waar 

Men mij mee stoorde 

Een verbazingwekkend slot van wat eens bij mij behoorde 

 

Geen parasieten geen gevlei 

Geen gestroop meer niet voor mij 

Geen gelik meer 't is voorbij 

Niets meer te halen 



De wereld heeft mij failliet verklaard 

Het is een geschenk van 

God en niet van de maatschappij 

Het is een geschenk van God en 

Dit is wat ie zei 

 

Je moet weer werken je moet weer zingen 

Je moet weer lachen je moet weer spelen 

En geven en vergeven 

Je moet weer stralen 

 

De weg is vrij 

De weg is open 

De weg is mateloos van mij 

Zonder bagage 

Kan ik weer lopen 

Want ik ben nu vogelvrij 

 

De wereld heeft mij failliet verklaard 

Ik ben ontstegen aan het groot krakeel 

Ik ben ontstegen aan het maffe oordeel 

Ik heb niets meer te verliezen 

Ik heb alleen te winnen 

Te beminnen te beginnen 

En ik ben niet meer te achterhalen 

 

 

Ramses Shaffy – Shaffy Cantate 

 
Aaaaaah 
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